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KERSTMIS  

 

De winter daalt neer over stad en dorp 

en zorgt voor een dikke jas tegen de kou, 

als het sneeuwt wordt alles zacht en stil 

onder het dons van zoveel hemels wit.  

 

Vrede woont in verlaten vogelnesten, 

beschut tegen wind en woorden 

praat zij fluisterend met mens en dier en 

maakt verkleumde harten warm. 

 

In de slapende huizen brandt het vuur 

dat liefde heet en als de avond valt 

vliegt rond de kerk een uil die roept 

dat er een kind geboren is. 

 

Een kind dat met zijn ouders op de vlucht is, 

op weg naar rust en vrede in een wereld 

waarin steeds meer deuren gesloten blijven. 

Open je hart, schenk een glimlach. 

 

willie verhegghe 

 

 

 

 


